
HANDLEIDING OPVOEDINGSBIJEENKOMST

Opvoeden tot een leven 
voor de Koning

 

Doelen
Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na over 
de vraag hoe je kind aan de Koning verbonden raakt.   
Na deze bijeenkomst
»	 ken je de waarde van de roepnaam; 
»	� weet je wat liefdestalen laten zien over Wie de 

Heere is voor je kind;
»	� ben je toegerust in het voorleven aan je kind(eren) 

Wie de Koning is. 

Voorbereiding
Bekijk ter voorbereiding het videomateriaal bij dit 
thema. Ga naar de  » online cursus  en gebruik de 
bijbehorende vragen en opdrachten om het materiaal 
voor jezelf te verwerken.

Suggesties om te zingen
»	 Psalm 33:11  
»	 Psalm 81:12
»	� Psalm 105:5
»	 Ere zij aan God de Vader
»	 Abba, Vader

Gebed
»	 Bid om Gods aanwezigheid voor deze bijeenkomst.
»	 Bid om liefde voor je kind en voor elkaar.
»	 Breng specifieke dank- en gebedspunten van 

deelnemers in gebed bij de Heere.

De Bijbel open
Lezen: Mattheüs 28:16-20

Gebruik de volgende vragen om het 
bijbelgedeelte kort te bespreken:
1.	� In vers 19 lees je de opdracht om 

te dopen. Welke namen worden er 
verbonden aan de naam van je kind?

2.	 Lees in het doopformulier wat je kind  
	 ontvangt in de doop. Bespreek bij elke  
	 naam wat er precies beloofd wordt.  
3.	 Welke opdracht én belofte staan er in  
	 vers 19 en 20 voor jou als ouder?

Introductie
Laat de deelnemers (in twee- of drietallen) circa 5 
minuten met elkaar in gesprek gaan over de vraag:  
Op welke manier laat jij je kind merken dat je van  
hem of haar houdt?

Bestel dit
boekje via

de webshop
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https://geloofwaardigopvoeden.nl/toerusting-advies/leeromgeving/opvoeden-tot-een-leven-voor-de-koning
https://shop.ikc.nu/products/boek-leven-voor-de-koning?_pos=3&_sid=26aa465c7&_ss=r


Inleiding op het thema
Wanneer je kiest voor een korte inleiding op het thema, 
kun je die op dit moment van de bijeenkomst houden. 
Hiervoor kun je gebruik maken van de inhoud van 
hoofdstuk 1 uit het boekje ‘Leven voor de Koning’. Je 
kunt er ook voor kiezen om één van de video’s uit de 
online cursus tijdens deze bijeenkomst te bekijken.

Reflectie op het cursusmateriaal
Vraag de deelnemers naar hun ervaring met 
het videomateriaal bij dit thema. Zijn er nog 
vragen overgebleven naar aanleiding van de 
verwerkingsopdrachten bij de video’s?

Gespreksvragen

Ga in groepen van max. 6 deelnemers in gesprek over onderstaande gespreksvragen.

1.	 Bespreek met elkaar op welke manieren de Heere tot jou spreekt en tot je kind.   

2.	 De roepnaam van je kind is iets kleins, maar toch heel groot. Waarom is de roepnaam van je  
	 kind belangrijk? Hoe blijkt dat tijdens de doop, waarin de naam van je kind samen klinkt met  
	 Naam van de HEERE?

3.	 De relatietherapeut Gary Chapman onderscheidt vijf liefdestalen. Deze kun je verbinden aan  
	 verschillende manieren waarop de Heere Zijn liefde doorgeeft aan ons als zondaren.
	 Bespreek de liefdestalen één voor één en stel daarbij steeds de vraag: Wat laat de Heere hier  
	 Zelf van zien en wat kan ik mijn kind daarover vertellen? De laatste is voorgedaan.  
	 Lees eventueel blz. 16-18 uit het boekje. 

	 a.	 Lichamelijke aanraking
	 b.	 Tijd en aandacht 
	 c.	 Geven van cadeaus 
	 d.	 Dienstbaarheid 
	 e.	 Positieve woorden. De Heere spreekt woorden van leven en waarheid en kijkt naar ons hart.  
		  Die woorden kunnen soms ook scherp zijn, gericht op ons behoud. In Mattheüs 25 vers 21 krijgt  
		  de trouwe dienaar een compliment voor zijn trouw en houding van zijn hart. De Heere kijkt naar  
		  het hart van je kind.

4.	 Uit de praktijk
	 Hans (14 jaar) is dol op mooie messen. Hij heeft dat op zijn verlanglijstje gezet. Maar hij krijgt het niet.  
	 Vader Marco zegt tegen Hans: ”Ik geef je niet iets wat gevaarlijk kan zijn voor jou.” Zelf heeft vader Marco  
	 ook iets op zijn verlanglijstje staan: een nieuwe game waarin veel geweld voorkomt. Hans komt daarachter  
	 en er ontstaat een interessant gesprek.

	 Bespreek deze casus en bedenk hoe het gesprek tussen Hans en Marco zou kunnen verlopen.  
	 Betrek daarbij de volgende gedachte: “Juist vanwege de liefde krijg je niet alles van Vader wat je wilt.”
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Gebed
»	 Dank God voor deze bijeenkomst waarin je samen 

nadacht over de verbinding van God met jouw kind.
»	 Dank Hem voor het feit dat Hij Zichzelf gegeven 
heeft en dat Hij onvoorwaardelijk liefheeft.  

»	 Bid om liefde voor je kind en het spreken in de 
juiste ‘liefdestaal’.

»	 Bid voor kinderen en volwassenen die onvoldoende 
liefde hebben gehad. Bid dat de Heere hen heelt en 
vult met Zijn liefde.   
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