
HANDLEIDING OPVOEDINGSBIJEENKOMST

Leven voor de Koning 
tussen andere kinderen

 

Doelen
Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na 
over de vraag hoe je kinderen kunt leren omgaan 
met groepsdruk. Je ontdekt dat je kind zelf ook een 
positieve inbreng kan hebben op de groep. Je leert 
hoe je je kind kunt helpen minder gevoelig te zijn voor 
negatieve groepsdruk.    
Na deze bijeenkomst
»	 weet je wat groepsdruk is; 
»	� ben je toegerust om je kind te leren omgaan met 

groepsdruk.

Voorbereiding
Bekijk ter voorbereiding het videomateriaal bij dit 
thema. Ga naar de  » online cursus  en gebruik de 
bijbehorende vragen en opdrachten om het materiaal 
voor jezelf te verwerken.

Suggesties om te zingen
»	 Psalm 37:1 en 2   
»	 Psalm 25:9 en 10
»	� ‘k Stel mijn vertrouwen
»	 Welzalig de man die niet wandelt
»	 Wees ook jij een discipel

Gebed
»	 Bid om Gods aanwezigheid voor deze bijeenkomst.
»	 Bid om wijsheid in het omgaan met groepsdruk.
»	 Breng specifieke dank- en gebedspunten van 

deelnemers in gebed bij de Heere.

De Bijbel open
Lezen: Daniël 1:1-15

Gebruik de volgende vragen om het 
bijbelgedeelte kort te bespreken:
1.	 Lees vers 3 en 4. Wat weet je over de  
	 groep jongens?
2.	 Wat wil de koning met deze groep  
	 jongens bereiken? (vers 5)  
3.	 Welke keuze maakt Daniël zelfstandig?  
	 Wat zegt dit over de opvoeding die hij  
	 in Israël kreeg?
4.	 Op wie heeft Daniël een positieve  
	 invloed?

Introductie
Laat de deelnemers (in twee- of drietallen) circa 5 
minuten met elkaar in gesprek gaan over de vraag: 
Deel met elkaar waar jouw kind graag aan meedoet in 
een groep. Wat ervaar je daarbij als positief en wat als 
negatief?

Bestel dit
boekje via

de webshop
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https://geloofwaardigopvoeden.nl/toerusting-advies/leeromgeving/leven-voor-de-koning-tussen-andere-kinderen
https://shop.ikc.nu/products/boek-leven-voor-de-koning?_pos=3&_sid=26aa465c7&_ss=r


Inleiding op het thema
Wanneer je kiest voor een korte inleiding op het thema, 
kun je die op dit moment van de bijeenkomst houden. 
Hiervoor kun je gebruik maken van de inhoud van 
hoofdstuk 4 uit het boekje ‘Leven voor de Koning’. Je 
kunt er ook voor kiezen om één van de video’s uit de 
online cursus tijdens deze bijeenkomst te bekijken.

Reflectie op het cursusmateriaal
Vraag de deelnemers naar hun ervaring met 
het videomateriaal bij dit thema. Zijn er nog 
vragen overgebleven naar aanleiding van de 
verwerkingsopdrachten bij de video’s?

Gespreksvragen

Ga in groepen van max. 6 deelnemers in gesprek over onderstaande gespreksvragen.

1.	 “Groepsdruk is een vorm van druk die iemand soms ervaart binnen een groep. Door deze druk  
	 stem je je gedrag af op dat van de groep.” (blz. 66)
	 Soms is de druk heel duidelijk. ”Als je het niet doet, dan…” Maar meestal is groepsdruk niet duidelijk  
	 en heeft je kind wel de ervaring dat er iets van hem of haar wordt verwacht. Je dochter wil  
	 bijvoorbeeld oorbellen, omdat de andere meiden dat ook hebben. 
	 Bespreek nog meer voorbeelden. Welke afwegingen maak jij bij het wel of niet meedoen van je kind  
	 met iets?

2.	 “Hoe ouder kinderen worden, hoe meer groepsdruk een rol speelt. In de puberteit wordt de invloed  
	 van leeftijdgenoten groter.” (blz. 70)
	 Herken je dit? Hoe kun je je kind leren omgaan met groepsdruk

   	 a.	 als je kind jong is?
	 b.	 als je kind puber is?

3.	 We kunnen soms heel wantrouwend zijn tegenover een onchristelijke groep en daarnaast te snel  
	 denken dat het in een christelijke groep wel goed zit. (blz. 71-74)
	 Herken je dat? Hoe kun je positief kritisch zijn naar de groepen waar je kind in zit?
	 Hoe kun je je kind daarin betrekken?

4.	 Uit de praktijk (blz. 80)
	 Je dochter van 11 jaar komt thuis en ze vertelt dat ze echt meegaat naar het feestje, omdat iedereen  
	 erheen gaat. Jij weet dat er een film gekeken wordt waar je echt bezwaar tegen hebt. 
	 Wat doe je?
	
5.	 Laat zien en vertel dat Christus navolgen soms betekent dat we een kruis moeten dragen als we  
	 andere keuzes maken in een groep. (punt 3 blz. 80)

	 a.	 Deel met elkaar wat je hierin mooi en moeilijk vindt. Wat kan jou helpen om dit te doen? 
	 b.	 Welke van de adviezen op blz. 80 en 81 springt er voor jou uit en zou je komende tijd (vaker)  
		  willen toepassen in de opvoeding rondom dit thema?

6.	 Dr. Gordon Neufeld schreef het boek “Laat je kind niet los. Hoe een hechte band je kind op het juiste  
	 spoor houdt”. Hij vindt dat ouders van nu hun kinderen te snel loslaten en dat ze hun kinderen te  
	 weinig zien. Kinderen laten zich daardoor meer sturen door een groep. (blz. 75-79)
	 Ben jij het met dr. Neufeld eens? Bespreek eens met elkaar waarom wel of waarom niet.
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Gebed
»	 Dank God voor deze bijeenkomst.
»	 Dank Hem voor de vrijmoedige toegang tot de 

Vader, door het werk van Zijn Zoon.  

»	 Bid om wijsheid en Zijn nabijheid als jij of je kind 
een keuze moet maken die tegen de groep ingaat. 

»	 Bid voor kinderen en volwassenen die 
buitengesloten en vervolgd worden, omdat ze 
Christus navolgen.
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