
HANDLEIDING OPVOEDINGSBIJEENKOMST

Woorden die dichtbij komen 

en een kinderleven dat op 
de Koning gericht moet worden 

Doelen
Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na over 
de vraag hoe je het kinderleven en het Woord van  
God dicht bij elkaar brengt.    
Na deze bijeenkomst
»	 ken je de valkuilen die er zijn in het gesprek met 

kinderen en tieners; 
»	 ben je toegerust in het luisteren naar kinderen en 

het voeren van een gesprek.

Voorbereiding
Bekijk ter voorbereiding het videomateriaal bij dit 
thema. Ga naar de  » online cursus  en gebruik de 
bijbehorende vragen en opdrachten om het materiaal 
voor jezelf te verwerken.

Suggesties om te zingen
»	 Psalm 119:3  
»	 Psalm 143:10  
»	 Heere, maak mij Uw wegen bekend
»	 Jezus, open mijn oren

Gebed
»	 Bid om Gods aanwezigheid tijdens deze 

bijeenkomst.
»	 Bid om wijsheid voor de gesprekken met je 

kind(eren).
»	 Breng specifieke dank- en gebedspunten van 

deelnemers in gebed bij de Heere.

De Bijbel open
Lezen: Lukas 24:13-25

Gebruik de volgende vragen om het 
bijbelgedeelte kort te bespreken:
1.	 Wat doet de Heere Jezus terwijl de  
	 Emmaüsgangers aan het wandelen en  
	 praten zijn (vers 15)?  
2.	 Wat betekent dat voor jou als je  
	 een (verhit) gesprek aanhoort tussen  
	 je kinderen?  
3.	 Jezus onthoudt zich van commentaar of  
	 een mening. Hoe reageert de Heere  
	 Jezus in vers 17 en 19? Waar vraagt  
	 Hij precies naar?
4.	 Waarom zou Hij zich zo onwetend  
	 opstellen en wat kun je daar als ouder  
	 van leren?  

Bestel dit
boekje via

de webshop
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https://geloofwaardigopvoeden.nl/toerusting-advies/leeromgeving/woorden-dicht-bij-het-kinderleven
https://shop.ikc.nu/products/boek-spreken-over-de-koning?_pos=21&_sid=22eb0a962&_ss=r


Introductie
Laat de deelnemers (in twee- of drietallen) in vijf tot 
tien minuten met elkaar in gesprek gaan over de vraag: 
Wat is het mooiste gesprek dat je ooit met je kind over 
het geloof hebt gehad?  

Inleiding op het thema
Wanneer je kiest voor een korte inleiding op het thema, 
kun je die op dit moment van de bijeenkomst houden. 
Hiervoor kun je gebruik maken van de inhoud van 

hoofdstuk 4 uit het boekje ‘Spreken over de Koning’. Je 
kunt er ook voor kiezen om één van de video’s uit de 
online cursus tijdens deze bijeenkomst te bekijken.

Reflectie op het cursusmateriaal
Vraag de deelnemers naar hun ervaring met 
het videomateriaal bij dit thema. Zijn er nog 
vragen overgebleven naar aanleiding van de 
verwerkingsopdrachten bij de video’s?

Gespreksvragen

Ga in groepen van max. 6 deelnemers in gesprek over onderstaande gespreksvragen.

1.	 “Daar werd bij ons thuis niet over gesproken.” Herken je deze uitspraak die gaat over het voeren  
	 van geloofsgesprekken? Hoe doe je dat nu zelf?

2.	 Uit de praktijk
	 Het is vrijwel zeker dat kleuter Daniël een lolly heeft gepakt van zijn broer. Moeder Marieke weet dat hij  
	 “nee” zal zeggen als ze het vraagt. Ze wil hem gaan vertellen dat stelen niet mag, maar slikt haar preek toch  
	 in. In plaats daarvan zegt ze: “Er is een lolly verdwenen uit een doos die hoog op de kast stond. Hoe kon jij  
	 daarbij komen?” Daniël vertelt uitgebreid hoe hij dat aangepakt heeft. 
	 Bespreek met elkaar welke valkuil deze moeder vermijdt en hoe ze Daniël aan het praten krijgt.  

	
3.	 Even later is Daniël in tranen. Moeder zegt: “Moeilijk hè, om iets niet te mogen pakken terwijl je het zo  
	 lekker vindt.” Daniël knikt hard. “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoiets niet nog een keer gebeurt?”
	 Daarna bidden ze: “Heere, vergeef ons onze zonden. Vergeef Daniël dat hij een lolly pakte die niet van  
	 hem was. Leer ons het goede te doen. Om Jezus’ wil.” 
 	 Bespreek met elkaar deze reactie van moeder. Hoe stelt zij zich op naar Daniël? 

	
4.	 “Waarom heb je dat gedaan?” Vragen die beginnen met ‘waarom’ leveren weinig antwoorden op.  
	 Vragen die beginnen met ‘wat’ of ‘hoe’ leiden vaak tot een gesprek. Hoe komt dat denk je?  

	
5.	 “Kijk elkaar (niet) aan tijdens het gesprek met je kind” (blz. 85, onderaan). Hoe werkt dat bij jou  
	 en je kind? Kom jij in gesprek als je je kind aankijkt of juist als je samen iets aan het doen bent  
	 (en elkaar niet aankijkt)?  
	
6.	 Wat neem je mee van deze bijeenkomst en wil je komende weken oefenen in het gesprek met je kind?
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Titel is te lang en 
lettergrootte verkleinen helpt niet



Gebed
»	 Dank God voor deze bijeenkomst over  

het voeren van gesprekken met je kind.
»	 Dank Hem dat Hij de Heilige Geest gegeven om je 

kind te troosten en te leiden. Dank de Heilige Geest 
dat Hij jou wil inspireren en bemoedigen.  

»	 Bid om liefde en wijsheid om met je kind te  
spreken over God en Zijn Woord. Bid voor  
kinderen en volwassenen die het moeilijk  
vinden om te spreken over God en het geloof.   
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