
Maandag
Lees Ruth 2:1-7
1. Ruth stelt voor om aren te gaan rapen. Wat zegt dat 

over hun leefomstandigheden op dat moment? En 
wat zegt dit over het karakter van Ruth?

2. Er staat dat Ruth ‘bijgeval’ op de akker van Boaz 
terecht komt. Wat zou dat betekenen? 

3. Ervaar jij Gods leiding in je leven? Waarom wel/niet?  
Welke houding vraagt dat van ons?

4. Met welke woorden groet Boaz zijn personeel en met 
welke woorden groeten zij terug? Wat vind je van 
deze groet? Hoe groet jij andere mensen? Komt het 
overeen met de groet van Boaz? Waarom wel/niet?

Dinsdag
Lees Ruth 2:8-17
1. Vergelijk met Lev. 19:9-10 en Deut. 24:17-19. Aan 

welke wetten moest Boaz zich houden?
2. Welke gunsten verleent hij Ruth (vrijwillig) nog meer?
3. Gods zorg voor wezen/weduwen komt op nog zoveel 

meer plekken in de Bijbel terug. Vergelijk bijv. met 
Jes.1:17, Psalm 146:9, 1 Tim. 5:3, Jak. 1:27. Wat leer 
je hiervan over de Heere? 

4. Ken je dit verdriet? Laat je dan bemoedigen door 
deze teksten. Zo niet, bid vandaag voor weduwen 
en wezen. Misschien kun je in deze vakantieperiode 
een kaartje sturen aan iemand van wie je weet dat ze 
korter of langer geleden een geliefde heeft verloren.

Woensdag
Lees Ruth 2: 8-17
1. In vers 11 lees je dat Boaz meer over Ruth te weten 

is gekomen. Welke overeenkomsten zie je tussen het 
leven van Ruth en tussen het leven van Abraham? 
Vergelijk evt. met Gen. 12:1-4 en Hebr. 11:8.

2. Welke eigenschappen van een goede werkgever zie 
je in Boaz terug? Zitten er eigenschappen bij waar jij 
in kunt groeien? Breng het in gebed bij de Heere. 

3. Hoeveel koren raapt Ruth tijdens haar eerste dag? 
Zoek evt. in de Studiebijbel, een verklaring of de 
Bijbel met uitleg op hoeveel dit is en hoe lang Ruth 
en Naomi hier mee konden doen. 

4. Welke houding zie je in de woorden en het gedrag 
van Ruth naar Boaz toe? Begrijp je dat als je je in haar 
verplaatst? 

5. Boaz’ houding en woorden hebben het gevoel van 
onwaardigheid ongetwijfeld verminderd. Hoe kun 
jij vandaag omzien naar je naaste en/of anderen 
bemoedigen?

Donderdag
Lees Psalm 91
1. Lees Ruth 2:12. Boaz weet dat Ruth een vrouw is die 

schuilt onder de ‘vleugelen’ van de God van Israël. 
Wat betekent dat? Vergelijk met Psalm 36:8, Psalm 
57:2, Psalm 91:4.

2. Deze woorden roepen het beeld op van een arend. 
Begrijp je deze vergelijking? Vergelijk met Ex. 19:4 en 
Deut. 32:11.

3. Het woord ‘vleugel’ is in het Hebreeuws ‘kanaf’. Met 
dit woord wordt ook de zoom of slip van een mantel 
aangeduid. De vertalers moeten bij het vertalen een 
keuze maken tussen ‘vleugel’ en ‘slip van de mantel’. 
Lees de tekst opnieuw vanuit dit perspectief en 
vergelijk met Markus 5:25-34. 

4. De Heere is een Toevlucht voor zowel Ruth, als voor 
de dichter van Psalm 91 én de vrouw in Markus 5. 
Wat betekent dit voor jou?

5. Zing of luister Psalm 91:1. 

Vrijdag
Lees Ruth 2: 18-23
1. Vorige week lazen we over de bitterheid van Naomi. 

In dit gedeelte zien we een heel andere Naomi. 
Wat kunnen we hiervan leren? En wat leren we hier 
bovenal van over de Heere?

2. Waarom zou Naomi het advies geven aan Ruth om 
op de akker van Boaz te blijven?

3. Naomi en Ruth hebben geen bezittingen als ze in 
Bethlehem aankomen. Dit verandert snel als Ruth 
op de akker van Boaz terecht komt. Hij zorgt ervoor 
dat zij genoeg voedsel hebben. Hij deelt van zijn 
overvloed. Dat mogen wij ook doen. Hoe zou jij dat 
(praktisch) kunnen doen? 

4. Schrijf op de themapagina wat je deze week over 
Naomi, Ruth en Boaz te weten bent gekomen.  

Weekend
Lees Matth. 6:25-34
Wat zien we Gods leiding terug in het leven van Naomi 
en Ruth! Ook in de meest alledaagse dingen bemoeit de 
Heere zich met ons. Hij leidt ons leven! 
1. Zijn er dingen in jouw persoonlijk leven of in deze 

wereld waar jij je zorgen over maakt? Schrijf ze op.
2. Wat zegt het Bijbelgedeelte van vandaag hierover? 

Welke lessen kun je hier voor jezelf uit leren?
3. Welke oproep lees je (vers 33)? Is dat ook jouw prio-

riteit? 
4. Lees Fil. 4:6. Zet je zorgen om in gebed. Breng ze bij 

de Heere. En dank Hem dat Hij ons leven leidt en 
regeert! 

5. Kies een vers wat jou heeft aangesproken, schrijf het 
op een briefje en hang het op een zichtbare plek, 
zodat het je kan bemoedigen als je je zorgen maakt.

Het gezinsmoment van deze week 
vind je op de volgende pagina.

Ruth 2
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Dit gezinsmoment gaat over Ruth, die bescherming 
zoekt onder de vleugels van de God van Israël. God is 
een schuilplaats. Naomi is weer terug in Bethlehem. 
Ze was het zicht op God kwijt in Moab, maar nu merkt 
Naomi dat de HEERE Zijn goedertierenheid laat blijken.  
De kinderen leren dat de beste bescherming bij de Hee-
re God te vinden is. De kinderen zien dat een nederige 
houding hoort bij het bidden tot God. Ze ontdekken dat 
Boaz op de Heere Jezus lijkt. 

Intro 
Variant 1 
Heb je een speeltent? Zet deze midden in de kamer. 
Heb je geen tentje? Maak dan met stoelen en een paar 
kleden en tuinstoelkussens een tent. Dat kan natuurlijk 
ook buiten! 
Bouw de tent op en ga er even alleen inzitten. Je ervaart 
nu dat een tent je een gevoel van bescherming geeft.  

Variant 2 
Bekijk op www.geloofwaardigopvoeden.
nl/gezinsmomentRuth2 het filmpje waar 
je ziet hoe een moedervogel haar jongen 
beschermt met haar vleugels. Ook zie 
je de schaduw van de vogel over haar jongen. Hieronder 
lees je een verhaal over een kip, die haar kleine kuikentjes 
beschermt.  
Er was eens een boer met een mooie boerderij. Hier 
liepen ook kippen rond. Het was lente en er waren ook 
een aantal kuikentjes geboren die rondscharrelden op het 
erf. Op een dag was er brand op de boerderij. De kip had 

kunnen vluchten voor het vuur, maar haar kuikentjes niet. 
En weetje wat de kip deed? Zij riep snel haar kuikentjes, 
nam ze onder haar vleugels, drukte ze tegen haar borst 
en bleef zó heel stil zitten... Het vuur kwam... en de kip 
stierf. Maar haar kuikentjes hadden onder haar vleugels 
geschuild voor het vuur. Na de brand kwamen ze levend 
onder haar vleugels vandaan. Haar dood was hun redding! 

Bijbelgedeelte(n)  
Ruth 2 
Je kunt dit Bijbelgedeelte op verschillende manieren be-
handelen, passend bij de leeftijd of bij het karakter van je 
kind. Een verhaal voor het jongere kind, een gesprek met 
platen of een Bijbelstudie (oudere kind). Met een stukje 
verdieping kun je nog verder ingaan op het thema.  
 
Bijbelverhaal 
Lees uit een kinderbijbel het verhaal over Naomi en Ruth 
(Ruth 2) of kijk en luister naar het verhaal in filmpje 2 op 
de website (tot minuut 5.49).  
Gespreksvragen: 
» Wat vind jij van Boaz?  
» Boaz is heel goed voor Ruth, hè. Wie is er heel goed 

voor ons?  

Platen en gesprek 
Scan de QR-code en bekijk de tekeningen met de 
kinderen. Het past bij vers 10 t/m 13 uit Ruth 2. 
Ga in gesprek over de volgende vragen: 
» Wat doet Ruth op het eerste plaatje? 
» Hoe kijkt Boaz op het tweede plaatje? Is hij boos? 
» Hoe zal de Heere God naar jou kijken als je je voor 

Hem neerbuigt? 
» Op Wie lijkt Boaz? 
» Mogen mensen die uit het buitenland komen (zoals 

Ruth), ook bij de Heere komen? 

Bijbelstudie 
Lees Ruth 2:11-17 met de kinderen. Om en om een vers. 
Bespreek daarna samen de volgende vragen: 
» Wat zegt Boaz over Ruth in vers 11?  
» Wat zegt hij nog meer over Ruth in vers 12?  
» Wat doet Boaz allemaal voor Ruth? Kijk in vers 9, 14, 
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15 en 16.  
» Hoe zal Ruth zich voelen denk je? 
» Wat heeft deze geschiedenis met de Heere God te 

maken? 

Verdieping 
Onderzoek wat het volgende stukje betekent: ‘de HEE-
RE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen 
bent om toevlucht te nemen.' De ideeën uit de intro 
kunnen helpen om dit voelbaar te maken. 
Opmerking: er ligt een mooie verbinding met Psalm 91.  

Activiteiten
Kies uit onderstaande activiteiten wat past bij jouw 
kind(eren).  

Woorden & taal 
Maak het verhaal uit de intro (over de kip en haar kui-
kens) tot een spannend verhaal. Schrijf je verhaal vanuit 
een kuikentje. Bijv.: ‘Wat ruik ik toch? Wat is dat voor 
vreemde geur?’. Leg aan het eind uit wat dit verhaal te 
maken heeft met de Heere Jezus en Zijn sterven. Sluit je 
verhaal af met de tekst ‘Onder Zijn vleugels ben je veilig’. 
Maak er eventueel nog een tekening bij. 

Bewegen 
Speel het volgende verhaal na. Verdeel de rollen onder 
elkaar. Je hebt de volgende figuren nodig: Boaz, Ruth, 
maaiers (1 maaier kan ook, als er niet meer personen zijn).  
 
Boaz en de maaiers zitten op de grond. Ruth loopt langs. 
Boaz zegt dat ze mee mag eten. Ruth gaat erbij zitten. 
Boaz geeft haar geroosterd koren. Ruth eet en ze krijgt veel 
meer eten dan ze op krijgt. Daarom stopt ze de rest van het 
geroosterde koren in haar zak. Ze gaat weer verder met aren 
rapen. Terwijl Ruth weg is, zegt Boaz tegen de maaiers dat ze 
haar rustig moeten laten werken. En dat ze expres wat meer 
moeten laten vallen tijdens het maaien. Ruth is druk bezig 
met het rapen van de aren. Tot de avond. Ze klopt de aren 
uit. Ze neemt een hele grote zak met gerst mee naar huis.  
Houd daarna een gesprek over Boaz. Hij geeft Ruth alles 
wat ze nodig heeft. Hij geeft haar overvloedig, meer 
dan ze nodig heeft.  Op wie lijkt Boaz hier? Hoe kun je 

uitdelen van de overvloed die jij hebt? 

Knutselen 
Nodig: gekleurd papier, schaar, lijm, gekleurde veertjes. 
Maak een knutsel met de tekst ‘Onder Zijn vleugels 
ben je veilig’. De uitleg en een voorbeeld vind je op
www.geloofwaardigopvoeden.nl/gezinsmomentRuth2.  

Experimenteren 
In de schaduw kun je jezelf beschermen tegen de felle 
zon. Dat is ook beeld van de bescherming die de Heere 
wil geven (Psalm 91). Test uit of je in de schaduw kunt 
gaan zitten van een volwassen persoon. Moet je dan 
dicht bij de volwassen persoon gaan zitten, of ver weg? 
Antwoord: je moet dichtbij gaan zitten, daar is de meeste 
schaduw. Zo mag je ook dicht bij God schuilen! Je bent 
in het zicht van God. 

Muziek  
Kijk via de website op het online psalmboek naar ver-
schillende berijmingen van Psalm 91:1. Hieronder zie je 
bijvoorbeeld de berijming van ds. Meeuse:  
Wie bij de Allerhoogste schut 
en schuiling heeft gevon-den, 
slaapt in de schaduw van Zijn hut; 
Zijn almacht heelt de won - den. 
Ik spreek tot God, tot Wie ik zucht: 
'Mijn Burcht om op te bouwen, 
Mijn God, tot Wie ik altijd vlucht, 
U bent mijn vast Vertrouwen. 
Schrijf in je eigen woorden een lied over Psalm 91:1. 
Dat mag op een andere melodie. Je kunt ook een lied 
schrijven over het kuikentje, dat schuilt bij zijn moeder.  
Ter inspiratie kun je via de website luisteren naar het lied 
‘ik zag een kuikentje’ 

Bijbeltekst(en) memoriseren 
Kies één van onderstaande Bijbelteksten en zet deze op 
een centrale plek, het liefst met ondersteunende spullen 
(zoals een tent of hut). Spreek dagelijks met elkaar de 
tekst hardop uit. Leg moeilijke woorden eventueel uit, en 
herhaal deze uitleg totdat de kinderen zelf aangeven dat 
ze de betekenis kennen. Psalm 91:1  |  Psalm 46:2

In het zicht van God
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