“Een paar jaar geleden sloot ik de zomer af met het doorlezen van Psalmen en
Spreuken. Terwijl ik de wijsheid van deze twee boeken indronk, hebben
bepaalde passages in het bijzonder mij bemoedigd en richting gegeven in mijn
hoop voor mijn kinderen als ze weer naar school gaan. Deze verzen hebben
mijn gebeden gevormd en woorden gegeven aan het verlangen van mijn hart.”

Heere, ik bid dat mijn kinderen zullen
begrijpen dat ze Jezus nodig hebben en
dat zij zich zullen verheugen in de goede
boodschap van het Evangelie. Geloofd zij
de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze zaligheid. Die God is ons
een God van volkomen zaligheid; bij de
HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de
dood. (Psalm 68:20 en 21)

Heere, ik bid dat mijn kinderen er van
zullen houden om te leren; dat hun
harten er naar uit zullen gaan om de
wereld die U geschapen heeft te
begrijpen. Een verstandig hart zoekt
kennis, maar de mond van dwazen voedt
zich met dwaasheid. (Spreuken 15:14)

Ik bid dat zij, als ze leren over Uw wereld,
de majesteit van Uw glorie zullen
bevatten. De hemel vertelt Gods eer, het
gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
De ene dag spreekt overvioedig tot de
andere, de ene nacht geeft kennis door aan
de andere. (Psalm 19:2 en 3)

Heere, ik bid dat U hen zult omringen
met vrienden die wijze keuzes maken en
hun geloof aanmoedigen. Wie met wijzen
omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat
met dwazen, zal het slecht vergaan.
(Spreuken 13:20)

Ik bid dat hun docenten wijs en
zachtmoedig zullen zijn. De tong van
wijzen maakt kennis goed, maar de mond
van dwazen vloeit over van dwaasheid. Het
medicijn van de tong is een boom des
levens, maar verkeerdheid erin is een breuk
in de geest. (Spreuken 15:2 en 4)

Heere, ik bid dat zij ijverig zullen werken
en hun beste inzet zullen tonen. Begerig
is de ziel van de luiaard, maar tevergeefs;
de ziel van de vlijtigen wordt echter
verzadigd. (Spreuken 13:4)

Ik bid dat ze bedachtzaam met hun
woorden zullen zijn en respectvol in hun
antwoorden. Het hart van een
rechtvaardige overdenkt wat het
antwoorden zal, maar de mond van
goddelozen vloeit over van kwaad.
(Spreuken 15:28)

Ik bid dat U hen bevrijdt van de druk om
als alle anderen te zijn door hen
vertrouwen te geven in de wetenschap
dat ze door U uniek gemaakt zijn. Ik loof
U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk
gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed. (Psalm
139:14)



Ik bid dat ze goed zullen omgaan met
terechtwijzing. Een oor dat naar de
bestraffing ten leven luistert, zal te midden
van wijzen overnachten. Wie vermaning
verwerpt, veracht zijn leven, maar wie naar
bestraffing luistert, verwerft verstand.
(Spreuken 15:31 en 32)

Ik bid dat zij hun geloof zullen delen met
anderen. Zij zullen de heerlijkheid van Uw
Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw
macht spreken, om de mensenkinderen Zijn
machtige daden bekend te maken, de
glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.
(Psalm 145:11 en 12)

Ik bid dat ze, wanneer ze verkeerde
dingen doen, gevolgen zullen dragen die
hen tot bekering leiden. Ik bid dat U,
wanneer ze goede dingen doen, hun
gehoorzaamheid zult zegenen zodat ze
zullen leren Uw wegen lief te hebben.
Wie afkerig is van hart, zal van zijn wegen
verzadigd worden, maar een goed iemand
van zichzelf. (Spreuken 14:14)

Ik bid dat Uw Woord in hun hart en in
hun gedachten zal zijn als ze leren. Wie
verstandig omgaat met het Woord, zal het
goede vinden, en wie op de HEERE
vertrouwt: welzalig is hij. (Spreuken 16:20)

Ik bid dat ze vriendelijk tegen anderen
zullen zijn. Wie gerechtigheid en
goedertierenheid najaagt, vindt het leven,
rechtvaardigheid en eer. (Spreuken 21:21)

Ik bid dat U hen de genade van
zelfbeheersing zult geven. Zoals een
opengebroken stad zonder muur, zo is een
man die zijn geest niet in bedwang houdt.
(Spreuken 25:28)

Heere, ik bid dat Uw genade zal rusten
op mijn kinderen. De lieflijkheid van de
Heere, onze God, zij over ons; bevestig het
werk van onze handen over ons, ja, het
werk van onze handen, bevestig dat.
(Psalm 90:17)

Ik bid dat U hen zult bewaren voor alle
kwaad. Ik sla mijn ogen op de naar de
bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn
hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde
gemaakt heeft. De HEERE zal u bewaren
voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
(Psalm 121:1,2 en 7)

Meer dan al het andere, geef dat hun
levens U zullen verheerlijken. Heere, mijn
God, ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal
uw Naam voor eeuwig eren. (Psalm 86:12)

O Heere, hoor ons gebed! Amen



